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Donderdag 2 november 16.30 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Allerzielen viering
Pianist: Joep Stappers
Voorganger: Aart Arie Jansen Modderman

Kerkdiensten
Zondag 5 november 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Drs. H.R. van Riezen | Wageningen
Ouderling van Dienst: Anne Krijger
Organist: Piet Nijenhuis
1e Collecte: Colombia
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: dhr. A. Snijders 026 333 27 00
Zondag 12 november 10.00 uur
Dankdag/Avondmaal/ Afscheid
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. J.M. de Jong | Doorwerth
Ouderling van Dienst: Teus de Vries
Organist: Teun van de Steeg
1e Collecte: Lebanon  
2e Collecte: Kerk
3e Collecte: Avondmaalscollecte :  
Kruispunt, Centrum voor Dak- en Thuislozen, Arnhem
Kerktaxi: dhr. B.J. Modderman Jansen 026 482 24 36
Zondag 19 november 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. W. Blanken | Zutphen
Ouderling van Dienst: Ina Roelofsen
Organist: Piet Nijenhuis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: mevr. M. Tiemens 026 334 23 17
Zondag 26 november 10.00 uur
Zondag Voleinding
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Mw. Ds. B. Elenbaas | Oosterbeek
Ouderling van Dienst: Susan Cleveringa
Organist: Teun van de Steeg
1e Collecte: Diaconie / Hospices
2e Collecte: Pastoraat
Kerktaxi: mevr. R. Pfeiffer 026 334 04 09

Colofon
Kopij voor december '23 / januari '24:
vóór maandag 
20 november 12.00 uur 
Redactie PGDH 
Chopinlaan 79, 
6865 EX Doorwerth 
Maar liever nog per e-mail naar 
redactie@ontmoetingskerk-
doorwerth.nl 
Verschijningsdatum 
29 november 2023

Het Kerkblad wordt aan alle 
gemeenteleden toegezonden. 
Wilt u bijdragen in de kosten van 
het Kerkblad dan kunt u een bedrag 
overmaken naar bankrekening: 
NL85 RABO 037 37 11 395 onder 
vermelding van Kerkblad. 
Richtbedrag is € 15,- voor 2023. 
Belangstellenden kunnen zich 
voor dit bedrag op het Kerkblad 
abonneren. 
Voor een postabonnement vragen 
wij € 35,- in verband met de 
portokosten. 
Het Kerkblad is ook te lezen op de 
website van de Ontmoetingskerk: 
www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Overzicht bankrekeningen 
Protestantse Gemeente Doorwerth-
Heveadorp

Voor bijdragen tgv Kerkbalans, 
Kerkblad, solidariteitsbijdrage, 
verjaardagsfonds, etc.
NL85 RABO 037 37 11 395

Voor aanschaf collectebonnen
NL10 RABO 037 37 11 387

Diaconie Protestantse Gemeente 
Doorwerth-Heveadorp
NL21 RABO 037 37 36 797 

Werkgroep Jeugd
NL10 RABO 037 37 11 387
Onder vermelding: werkgroep Jeugd

Werkgroep ZWO Protestantse 
Gemeente Doorwerth-Heveadorp
NL37 RABO 037 37 36 800

Zaterdag 18 november 11.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Voorganger: Carla Bos-Verstege
Onderwerp: Bemoediging
Pianist Joep Stappers

Doorwerthese Gemeenschap (RK)
Dienst verzorgd door De Schakel
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Predikant 
Ds. Martin de Jong, 06-49840712, 
predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 
Pastoraal spreekuur 
Telefonisch en digitaal woensdag 8.30-9.00 uur 
 06-49840712 
 predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Pastoraatstelefoon 
 026-3333979 keuze 1 (de hele dag bereikbaar) 

Kerkenraad 
Scriba 
 scriba@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter dhr. Bert Veldhuis, 
 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Diaconie 
Secretaris dhr. Henk Gerritsen, 
 diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth

Kerkelijk Bureau is open op woensdag: 
20 september 2023 van 14.00-16.00 uur 
 kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 026-3333979 keuze 4 (openingsuren) 

Kerkgebouw 
Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth, 
026-3333979 keuze 2 

Verhuur 
 026-3333979 keuze 3 

Koster (groep) 
 beheerder@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Website 
 www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Facebook 
 www.facebook.com/ontmoetingskerkdoorwerth

Redactie Ontmoetingskerk 
 redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
Voor alle kopij voor Kerkblad, Website en FB 

Webbeheerder 
Dhr. Gerard van der Kooij 
 webbeheer@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

De Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 
is een ANBI gemeente 

Voor informatie over de fiscale voordelen hiervan 
kunt u contact opnemen met de Kerkrentmeesters: 
 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
ANBI RSIN/Fiscaal nummer kerk: 803442968 ANBI 

RSIN/Fiscaal nummer diaconie: 824127419
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Van de redactie
De maand november bestaat uit dankbaarheid en gedenken. We 
zijn dankbaar dat alles hier heeft kunnen groeien en bloeien en 
dat we voldoende verse groenten en vruchten hebben kunnen 
eten, goed voor ons lichaam. En dat we hebben mogen werken 
“in de wijngaard “en dat we activiteiten mochten ontwikkelen en 
houden voor ons als geloofsgemeenschappen, maar ook voor de 
mensen in onze samenleving.

Er komt een wijziging in het werk van onze predikant  
ds. Martin de Jong. Maar we gaan door als levendige kleine 
gemeenschappen op de weg die voor ons ligt.

We denken in deze tijd ook aan de mensen die zijn overleden. Aan de slachtoffers van rampen 
en oorlogen. Het zijn herinneringen die ons levend houden. Op de voorpagina ziet u groente 
en fruit, als verwijzing naar Dankdag. In december zullen we de kerk weer op de voorpagina 
plaatsen!

Het geheim van gelovig leven ligt voor mij in 
het jezelf leren breken en delen. 
Dit gaat ook op voor de kerkelijke gemeente.

Op zondag 8 oktober kon ik het na de viering 
vertellen. Ik ga stoppen als gemeentepredikant 
van de Protestantse Gemeente Doorwerth en 
Heveadorp. Teus de Vries, als voorzitter van 
de kerkenraad, vertelde daarna dat ik wel 
verbonden blijf aan onze gemeente, maar dan 
als projectleider Huis van Ontmoeting.

Voordat we tot deze medelingen kwamen, 
was er veel water door de Rijn gegaan. In 
maart van dit jaar hebben we jullie kunnen 
vertellen, dat we besloten hebben tot een 
grote verbouwing van ons kerkgebouw. Ons 
prachtige gebouw willen we intensiever gaan 
gebruiken en doen met veel meer organisaties. 
Hal, kerkzaal, keuken en toiletgroepen zijn toe 
aan een aantrekkelijke opknapbeurt.
Bij dit nieuwe gebouw hoort ook een 
bijpassende visie: we willen het gebouw nog 
meer laten leven als Huis van Ontmoeting. 
Een plek waar mensen en organisaties elkaar 

tegenkomen, samenwerken en samenleven met 
speciale aandacht voor de ziel, gemeenschap 
en gerechtigheid.
Vanaf 1 december mag ik aan de slag als 
projectleider Huis van Ontmoeting. Voor  
8 uur in de week. Dit vind ik een prachtige 
uitdaging en weer een kans op een verdieping 
in de relaties met jullie en de mensen en 
organisaties in onze dorpen.

Deze nieuwe taak was voor mij niet te 
combineren met het predikantschap. We 
hebben als kerkenraad en College van 
Kerkrentmeesters gezocht naar allerlei 
mogelijkheden. Een predikant in de PKN  
moet tenminste 14 uur aangesteld zijn  
(35% fte). Daarbij kiezen onze besturen 
voor een predikant die 50% fte (20 uur) 
beschikbaar en werkzaam is.
Hier komt bij dat ik zelf, nu anderhalf jaar, 
ook werkzaam ben als predikant van de 
PgRotterdamZuid, wijkgemeente Credo. Ik knip 
de week doorgaans in tweeën: van maandag 
tot woensdag ben ik in Rotterdam en 
woensdag tot vrijdag ben ik in Doorwerth. Dit 

Breken en delen
van gemeentepredikant naar projectleider
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is een rijk maar intensief leven. Ik bezuinigde 
op sociale contacten en persoonlijke 
ontspanning. Die balans wilde ik graag anders.
Daarbij denk ik dat wij als kerkelijke 
organisatie in een vitale fase zitten. Er zijn 
veel activiteiten, waar wij veel plezier aan 
beleven en zin in houden. Met de katholieke 
gemeenschap, De Schakel, doen wij steeds 
meer samen en vele van onze gemeenteleden 
hebben een warme plek in het Odensehuis. 
Dit zorgt ook weer voor een aantrekkelijk 
samenspel tussen huisgenoten en vrijwilligers 
van het Odensehuis en de kerkelijke 
gemeenschappen.

Enfin, het loslaten van de rol van 
gemeentepredikant voelt ook katterig. In 
de vele werkgroepen weten we goed wat 
we aan elkaar hebben en werken we veelal 
tot genoegen samen. We ontwikkelen 
zo samen een aantrekkelijke en vitale 
gemeenschap. Veel mooie, afwisselende en ook 
herkenbare vieringen, een goed netwerk van 
contactpersonen en een adequaat pastoraat, 
een aantrekkelijk en afwisselend aanbod van 
vormende en meditatieve activiteiten.
Grosso modo, we delen met elkaar een goed 
leven.

Hier hoop ik dus in een andere rol aan bij 
te blijven dragen. De rode draad in mijn 
leven is die van ‘breken en delen’. Jezelf 
steeds beter leren kennen, je kwaliteiten en 
zwakheden steeds beter leren inzetten voor 
het samenleven, gerechtigheid om je heen 
proberen te verspreiden en te bestendigen. 
Hierin voel ik mij nauw verbonden met Jezus 
Christus en zijn beweging. Daarnaast zijn er 
nog vele andere wegen naar gerechtigheid en 
naastenliefde.

Afscheid nemen doe ik in vertrouwen. Daar 
waar breuken ontstaan, daar kan het licht 
beter bij. Licht stimuleert nieuwe groei, 
passend bij de nieuwe fase. Voor de gemeente, 
voor ieder van jullie, voor mezelf.

Graag tot zondag 12 november, dan delen 
we in het avondmaal, vieren de dankdienst 
voor gewas en 
arbeid en nemen 
we van elkaar 
afscheid, afscheid 
van een dierbare 
rolverdeling.

Hartelijke groet, ds 
Martin de Jong

Vertrek Martin de Jong als 
gemeentepredikant
Zoals in de eredienst van 8 oktober 
jongstleden is aangekondigd vertrekt onze 
gemeente predikant Martin de Jong. In de 
dienst van 12 november zullen we uitgebreid 
afscheid nemen van Martin. Hier houd ik het 
bij enkele zakelijke mededelingen. 
 

Totdat er een nieuwe gemeentepredikant is 
benoemd zal ds. Irene Pluim als consulent 
predikant de werkzaamheden van Martin 
opvangen. 
Toekomst – nieuwe predikant 
De kerkenraad is in gesprek met 
een kandidaat voor de vacature van 
gemeentepredikant. 

Uit de kerkenraad

Groene kerk

Pas gelezen dat er ook waxinelichtjes zijn met een composteer-
baar randje eromheen ! Die ga ik ook kopen voor het stilte hoekje, 
dat zal veel alluminium cupjes schelen !
Doet U ook mee ?
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Voorafgaand aan onze zoektocht hebben we 
gekozen voor een ambulant predikant of een 
predikant speciale hulpdiensten. 
De reden hiervoor is dat we hiermee snel 
over een nieuwe predikant kunnen beschikken 
en dat we hiermee tijd creëren om ons als 
gemeente te bezinnen over een route voor 
de lange termijn: wat is onze visie op onze 
gemeente voor de lange termijn? Wat 
betekent dat voor een predikant die zich voor 
langere tijd met ons verbindt? 
De constructie voor een ambulant predikant of 
predikant speciale hulpdiensten is doorgaans 
kortlopend (maximaal twee jaren). Daarmee 
loopt het traject van de nieuwe gemeente 
predikant parallel aan dat van de projectleider 
Huis van Ontmoeting (HVO). Daarover 
hieronder meer.
Kortom: we hebben op deze manier snel 
een nieuwe predikant voor korte termijn 
(twee jaar) en we hebben tijd om een goed 
doordacht en breed gedragen traject voor de 
lange termijn te ontwerpen.
Kandidaat gemeentepredikant 
Zoals hierboven al genoemd zijn we al in 
gesprek met een kandidaat voor de vacature 
van gemeente predikant. Deze kandidaat 
heeft zelf ook een periode van twee jaren 
voor ogen. Zodra hier concrete afspraken zijn 
gemaakt kunnen we de volledige informatie 
met u delen. 
Projectleider Huis van Ontmoeting 
Hierboven schreef ik over de projectleider 
HVO. We hebben Martin de Jong bereid 
gevonden om als projectleider voor het HVO 
op te treden. Dit voor een inzet van gemiddeld 
één dag per week. In het contract dat we met 
Martin hebben afgesloten zijn concrete doelen 
en succesfactoren opgenomen. 
Waarom ook al weer Huis van Ontmoeting? 
Maar wellicht is het u ontgaan waarom we dit 
project hebben opgezet; het is immers al enige 
tijd geleden dat we hierover informatie hebben 
gegeven. Hierbij een samenvatting:
Als we blijven doen wat we deden krijgen 
we wat we kregen. Oftewel, zonder een 
ingrijpende verandering houden we een 
sterfhuis constructie in stand: teruglopend 
aantal leden, onvoldoende nieuwe aanwas. 
Over ongeveer twintig jaar zouden we nog 
wel geld op de bank hebben, maar geen leden 
meer. 

Denk aan de gelijkenis van de talenten. We 
kunnen onze talenten en geld begraven, het 
koesteren en er niets mee doen. Maar dan 
komt er een moment waarop de Rentmeester 
ons vraagt wat we gedaan hebben met onze 
talenten terwijl de gemeente steeds verder 
kromp en uiteindelijk onder een kritische grens 
is gekomen. Ons antwoord?
Kortom: niets doen is geen optie! Geïnspireerd 
door het succes van de Zomerweek van 
de afgelopen jaren ontstond het idee om 
dat structureel te doen. Mensen als Susan 
Cleveringa en Gerhard Bos hebben hier 
samen met veel, veel vrijwilligers ongelooflijk 
veel energie in gestoken. De kerkdiensten 
na een zomerweek waren veel beter bezocht 
dan kerkdiensten door het jaar. Mooi en 
hoopgevend!
Om dit echter structureel te organiseren 
zou te veel vergen van onze vrijwilligers. 
Daarnaast is het al een uitdaging op zich 
om een evenwichtig, passend en inhoudelijk 
sterk programma op te zetten, helemaal als 
dit structureel moet worden. Een tijdrovende 
en belangrijke opdracht, waarvoor we iemand 
nodig hebben die begrijpt wat onze kerk 
nodig heeft om te groeien, iemand die de 
nieuwe gemeente predikant begrijpt en 
daar constructief mee samenwerkt. Want de 
gemeente predikant blijft natuurlijk samen 
met de kerkenraad eindverantwoordelijk voor 
onze gemeente.
Toekomst - Ontmoetingskerk 
De kerkenraad en het college van 
kerkrentmeesters zien in deze constructie 
een kans om onze gemeente te bestendigen 
en te laten groeien. Ik schrijf ‘een kans’ want 
garanties worden niet gegeven. Maar zoals 
gezegd: niets doen is geen optie. 

Wij zijn echter positief gestemd! Kijkend 
naar het succes van de Zomerweek, moet 
het ook structureel gaan lukken: met de inzet 
van vrijwilligers, professionals, een nieuwe 
gemeente predikant, een projectleider die 
bewezen heeft dingen voor elkaar te krijgen 
en niet in de laatste plaats de zegen van de 
Eeuwige.

Hartelijke groet namens de kerkenraad en 
college van kerkrentmeesters,

    Teus de Vries
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Dankdag – ‘Oogst’ inzamelen
Op zondag 12 november vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. Net als voorgaande jaren 
willen we in deze dienst weer voedsel inzamelen voor de Voedselbank. In de week na de dienst 
kan de Voedselbank daarmee dan de pakketten weer vullen. Bij Dankdag hoort ‘oogst’, daarom 
is er een voorkeur voor vers voedsel. Dus groente en fruit, liefst nog wel wat langer (buiten 
de koelkast!) houdbaar. Daarnaast geeft de Voedselbank aan dat de levering van houdbare 
producten door supermarkten steeds minder wordt. We hebben een lijstje ontvangen met de 
producten waar grote behoefte aan is: 
- Macaroni
- Rijst
- Bloem
- Pakken aardappelpuree
- Blikjes vis
- Potten pastasaus
- Pakken soep en kruiden

Er zijn hiervoor twee inzamelmomenten: u kunt het op zondag meenemen en voor de kerkdienst 
op de tafel voor in de kerk leggen.
U kunt het ook op zaterdag 11 november komen brengen. Van 11.00 tot 12.00 is de kerk hiervoor 
open. 

We hopen op een mooie opbrengst!

In het verleden zamelden wij fruit in voor de Dank-
dag en dit fruit werd gebracht naar de onderko-
mens met veel ouderen. de zgn. bejaardentehuizen.
Maar de mensen in die huizen worden tegenwoordig 
heel goed verzorgd. Wij zamelen nog steeds in, onze 
dank voor de oogst, met dank aan God, maar voor 
een nieuwe doelgroep: de Voedselbank.
Waarom nu vers fruit en verse groente? Omdat 
mensen het direct kunnen nuttigen…
Zeven redenen waarom groente en fruit je gezond-
heid een boost geven.
Groente en fruit; iedereen weet dat ze gezond voor 
je zijn. Maar waarom lukt het veel Nederlanders 
niet om er iedere dag voldoende van binnen te krij-
gen? Dit ligt niet alleen aan wilskracht. Onze maat-
schappij is zo ingericht dat gezond eten nogal een 
uitdaging kan zijn. Neem bijvoorbeeld de prijs van 
groente en fruit. Voor een pak koekjes betaal je al 
gauw veel minder dan een paar appels! De prijzen 
van groente en fruit zijn sinds de eeuwwisseling dan 
ook gestegen ( +34% en +57%) en de prijzen van 
suiker gedaald met 19%. Dat maakt een gezonde 
keuze niet altijd makkelijker. Groente en fruit leveren 
vezels, die heel belangrijk zijn voor je spijsvertering. 
Elke groente en elk fruit heeft daarnaast zijn eigen 
kwaliteiten. De ene soort bevat veel vitamine-C of is 
rijk aan ijzer, terwijl de andere soort boordevol anti-
oxidanten zit. Er is niet 1 bepaalde groente of fruit 
die eruit springt voor zijn gezondheidseffecten. Het 
is belangrijk om juist veel te varieren, zodat je alle 
voedingsstoffen binnenkrijgt. Dit zijn de 7 gezond-
heidsvoordelen van groente en fruit:

1. Rijk aan vezels.
2. Lievelingskostje van ons microbioom. Een  

gezond microbioom is essentieel voor je alge-
hele gezondheid. Dit helpt onder andere bij het 
gezond houden van de darmwand en het  
ondersteunen van je afweersysteem.

3. Laag in calorieen
4. Verzadigend. Als vezels van groente en fruit in 

de dikke darm terecht komen worden de fermen-
teerbare vezels afgebroken door de darmbacte-
rien. Hierbij ontstaan er stofjes en deze stofjes 
prikkelen de hersenen en vertellen dat we “vol” 
zitten.

5. Rijk aan vitamines en mineralen.
6. Stabiele bloedsuikerspiegel.
7. Beschermende werking. Uit veel onderzoek is 

aangetoond, wie dagelijks veel groente en fruit 
eet heeft een lager risico op het ontwikkelen van 
gezondheidsproblemen en aandoeningen. Het 
biedt bescherming bij spijsverteringsziekten als 
darmkanker, maar ook hartziekten en beroerte. 
Welke eigenschap van groente en fruit deze  
beschermende effecten geeft is nog niet duide-
lijk. Het gaat waarschijnlijk om een combinatie 
van alle voedingsstoffen, zoals vezels, vitamines 
en mineralen.

 (info verkregen van Maag Lever Darmstichting)
Eind december gaan we voor de kerst GESCHENK-
pakketten van de Raad van Kerken producten 
inzamelen die vooral verpakt zijn in blik, een doosje 
of in flacons, daarover meer in het kerkblad van 
december/januari.

Waarom groente en fruit voor Dankdag voor Gewas en Arbeid/ Vrijwilligerswerk?
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   Zeven maal om de aarde te gaan,
  als het zou moeten op handen en voeten;
  zevenmaal om die ene te groeten
  die daar lachend te wachten zou staan.
  Zeven maal om de aarde te gaan.

  uit: ‘De gestorvene’ van Ida Gerhardt

Zondag Voleinding
Op zondag 26 november willen we onze gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden, gedenken. Familieleden worden persoonlijk uitgenodigd deze dienst aanwezig te zijn 
en elkaar vanaf 09.15 uur te ontmoeten in de koffiezaal. 

De dienst zal worden geleid door ds. mw. B. Elenbaas uit Oosterbeek.
Wij herdenken:
09-12-22 Lien Bernard  90 jaar
13-12-22  Rien Capelle  82 jaar
10-01-23  Geertje Struik 91 jaar
15-02-23  Thea Stokvis  89 jaar

Allerzielen
Graag nodigen wij u ook uit voor de herdenking bij de katholieke Allerzielenviering.
In deze viering worden de gestorven katholieke leden herdacht.
De viering wordt gehouden op donderdag 2 november om 16.30 uur.
Vanaf 18.00 uur kunnen er op de katholieke begraafplaats lichten worden ontstoken.
Een dierbaar ritueel, voor heel het dorp.

Van harte uitgenodigd voor beide vieringen.

Herdenken in 2024
Vanuit de wgr Eredienst is er een voorstel om met een groepje belangstellende gemeente- en 
parochieleden te kijken of we in 2024 tot een gezamenlijk herdenken kunnen komen.

Hartelijke groet, het Pastorale Team

Herdenken 2023

Bliksembezoek 
Op 13 september j.l hebben we met het Pastorale Team een bliksembezoek (zoals we dat 
noemen) gebracht aan gemeenteleden, die wel lid zijn van onze gemeente, maar waar we geen 
of weinig contact mee hebben.

Vooraf eten we bij Iete van Voornveld een warme maaltijd, erg lekker en goed dit eerst met 
elkaar te doen. Voor iedereen wordt er een lijstje gemaakt met namen en adressen en gaan we 
op pad. De planning van het bezoeken is van 18.30 – 20.00 uur, waarna we weer samenkomen 
bij Iete om te evalueren, onder het genot van een kopje koffie of thee. We ervaren, dat er 
goede contacten worden gelegd. Is er een gemeentelid niet thuis, dan wordt er een kaartje met 
telefoonnummer achter gelaten. En zo hebben we aandacht voor elkaar!

Het pastorale team.
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Nieuws uit het ZWO
Talloze huizen zijn onbewoonbaar, veel  
inwoners zijn afhankelijk van voedselhulp: ook 
drie maanden na de aardbevingen is Syrië nog 
ontredderd. Met hulp van Kerk in Actie blijven 
kerken onverminderd hulp bieden. “We voelen 
ons verantwoordelijk om er te zijn in de  
enorme nood.”

“Je kunt wel stellen dat we nog altijd met een 
noodsituatie te maken hebben”, verzucht  
ds. Harout Selimian uit Aleppo. Drie maanden 
na de verwoestende aardbevingen die vooral 
in het noorden van Syrië veel schade 
 veroorzaakten, is de situatie nog niet veel 
beter geworden. In Noordwest-Syrië zijn  
11.000 gezinnen hun huis kwijtgeraakt en de 
overstromingen in maart maakten de situatie 
nog erger. Daarbij werden ook veel tenten van 
vluchtelingen en ontheemden weggespoeld. Er 
is geen uitzicht op een spoedige oplossing.

Speciale toestemming nodig
Dat de situatie niet snel verbetert heeft te 
maken met de zware economische crisis  
waarin Syrië verkeert. “Dat maakt alles extra  
gecompliceerd”, aldus ds. Selimian. “Er zijn 
talloze huizen onbewoonbaar, maar mensen 
hebben geen geld om de reparatiewerkzaam-
heden te betalen. Bouwmaterialen zijn enorm 
duur. Bovendien is speciale toestemming  
nodig om bijvoorbeeld scheuren in de muren  
te laten herstellen. De radertjes draaien hier 
heel langzaam.”

Heilige plicht
Ondertussen zitten hulporganisaties en kerken 
in het gebied niet stil. De afgelopen maanden 
zijn tienduizenden mensen geholpen met  
voedselpakketten, cash geld en psycho- 
sociale hulp om deze zware periode te over-
leven. Kerkgemeenschappen zien het als hun 
‘heilige plicht’ om er te zijn in de enorme nood. 
De kerk van ds. Selimian helpt iedere week 
500 gezinnen met voedselpakketten. Kinderen 
en jongeren krijgen via de kerk psychosociale 
hulp om alles wat ze meegemaakt hebben  
een plek te geven. “We willen voorkomen dat 
jonge mensen met een levenslang trauma  
blijven zitten”, zegt ds. Selimian.

Een tekort aan alles
Kerk in Actie verleent noodhulp in Syrië via 

Action by Churches Together (ACT), het  
wereldwijde netwerk van kerken. “In tijden van 
nood zijn de lijntjes kort en kunnen we via dit 
netwerk heel snel schakelen”, vertelt Dick  
Loendersloot, relatiebeheerder van Kerk in 
Actie voor het Midden-Oosten. “Via ACT  
helpen we kerken en andere organisaties zodat 
zij noodhulp kunnen blijven geven zolang het 
nodig is.” Een tussentijds rapport van ACT 
bevestigt de situatie zoals ds. Harout Selimian 
die ook beschrijft: er is een tekort aan alles in 
het getroffen gebied. Er zijn bijvoorbeeld geen 
of te weinig zware machines en technische 
benodigdheden om verwoeste gebouwen te 
herstellen. Veel puin ligt nog in de straten en  
is nog niet weggehaald. Ook veel scholen  
kunnen nog niet van start gaan, omdat ze óf 
te zwaar beschadigd zijn, óf als noodopvang 
voor dakloze families fungeren.

Op weg helpen
Ook de ouderen van 70 jaar en ouder  
krijgen speciale aandacht van de kerk. “We 
verstrekken ze medicijnen en kijken wat ze 
individueel nodig hebben. Vrijwilligers van de 
kerk bezoeken de ouderen thuis en houden zo 
een oogje in het zeil”, vertelt Ds. Selimian. Hij 
weet dat de hulpverlening voorlopig nog wel 
nodig is. “De vraag neemt nu alleen maar toe. 
Mensen en gemeenschappen hebben  
gevraagd of we ze op weg kunnen helpen  
naar herstel. We voelen ons verantwoordelijk 
om er voor hen te zijn in de enorme nood.”

Hoe helpt Kerk in Actie?
Het al zo geteisterde Syrië werd getroffen 
door twee allesverwoestende aardbevigen.  
Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze 
mensen op en voorzien hen van maaltijden, 
medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulp-
programma dat in Syrië al jarenlang actief is, 
ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken 
maximaal. Geef voor dit levensreddende werk!

Bouw de kerk in 
Syrië weer op

www.kerkinactie.nl/actieweek
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Collecte Najaarszending Colombia
Sociaal bewogen predikanten opleiden
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en
verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en  
diaconale werk doen.
In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie 
aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er 
leeft in samenleving én kerk.
Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit cursussen volgen, onder andere over
gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in
het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage.
Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om
straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Geef aan de zendingscollecte om studenten in Colombia op te leiden tot sociaal bewogen
predikanten of maak je bijdrage over 
op NL89 ABNA 0457 457 457  
t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. collecte kerk Colombia,  
of doneer in de collectezak op 
5 november.  

Lees meer op 
kerkinactie.nl/socialekerkcolombia
Help je mee om deze collecte tot een 
succes te maken?  Hartelijk dank!
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Mutaties kerkblad 
t/m 18 oktober
Ingekomen
R.J. de Does Beethovenlaan

Vertrokken
J.E. Riksen naar ROZENDAAL
R. Riksen - Palm naar ROZENDAAL

Kerkelijk bureau

Collecte opbrengst Kerk Kerkrentmeesters  
tweede collecte

Datum Bestemming Bedrag 
27 aug Kerk € 109,85
3 sep Kerk € 97,65
10 sep Kinderen en Jongeren € 152,25
17 sep Kerk € 69,00
1 okt Kerk en Israël € 64,53
8 okt Kerken in Syrië € 135,45
15 okt Kerk € 86,15
22 okt Kerk € 64,15

Het kerkelijk bureau is in 2023 van 14:00 tot  
16:00 uur geopend op de volgende momenten:

- 15 november 2023
- 20 december 2023
Ontmoetingskerk, Bentinclaan 7, Doorwerth

Buiten de openingstijden is het kerkelijk bureau 
bereikbaar via het volgende emailadres:
kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Vanuit de Zomerweek 23 is er een nieuwe  
update over het kerkzijn in de regio. Naast  
het mooie pad van gezamenlijke activiteiten, 
dat de Raad van Kerken voor ons uitrolt,  
gebeuren er nog veel meer zinnige zaken in 
onze burgerlijke gemeente. En daarnaast zijn 
er vele zielen op zoek naar zin. Hoe staat het 
met de regionale zoektocht naar zin?

Vanuit de Zomerweek 22 kregen we, door  
een ad hoc-groep belangstellenden, zeven  
aandachtspunten aangereikt. Hoe staat het 
hiermee in 2023? Dit vroegen we ons in een 
klein groepje af.
Al in 2022 was het uitgangspunt: de toekomt 
van de regio is voor ons samen!

1. vorig jaar constateerden we: de kerken 
zijn gelukkig trots op zichzelf en de eigen 
leden. De keerzijde is dat de belangstelling 
voor anderen soms gering is. De kerk wil 
zich toch oefenen in een houding: de ander 
eerst. Het kan immers Christus zijn, die hier 
op de stoep staat. Dit is hierbij dus een 
woord vooraf. 
 
Een nieuwe regionale ontwikkeling is, dat 
de werkgemeenschap van protestantse 
voorgangers in Renkum zich heeft  
samengevoegd met die uit Arnhem. Ons 
aandachtsgebied is zo enorm uitgebreid. 

2. in alle kerken vindt een herverdeling van 
taken plaats van professionals naar leken. 
Vooral ook waar het het leiden van  
vieringen betreft. In Doorwerth zijn wij blij 
met onze fysieke vierplek. We zien echter 
ook de krimp nog niet stoppen. De  
behoefte aan vieringen in het dorp blijft, 
misschien wel met de tijd als huisgemeente. 
Dit zouden we af en toe kunnen aanvullen 
door gezamenlijke vieringen met een  
professionele voorganger ergens in de  
regio, die wij digitaal met elkaar volgen. 
 
Vanuit Wolfheze, de Heerlijkheid, maar ook 
hier in Doorwerth ervaren we dat het fijn is, 
als het kerkgebouw door de week open is. 
Ontmoeting en aandacht zijn zo  
makkelijker te vinden. Kunnen we bijvoor-

beeld zaterdagochtend niet vast open zijn? 
Voor ontmoeting, bidden, verstilling, werken 
in gebouw en in de tuin? 

3. betrekken van jongeren en mensen van 
allochtone afkomst blijft een verlangen. 
Via het Odensehuis en de vele maaltijd-
vormen komen we steeds meer mensen van 
allochtone afkomst tegen. Dat is rijkdom, 
al maakt het je ook een beetje onhandig, 
kwetsbaar. 

4. 
5. regionale, diaconale afstemming. We  

hebben het Interkerkelijke Diaconale  
Platform Renkum. Hier doen vele  
diaconieën en charitatieve instellingen aan 
mee. We proberen in gesprek te komen 
rond een diaconale specialisatie per  
organisatie. Bv PG Doorwerth specialiseert 
zich in mensen met (beginnende) dementie, 
PG Oosterbeek in de opvang en  
begeleiding van mensen op de vlucht.  
Denk hierbij ook aan RK Renkum: dit is  
een landelijk bedevaartsoord of aan het 
hospice Rozenheuvel in Rozendaal. Dit 
wordt met sluiting bedreigd. 

6. de samenwerking met de vele verzorgings-
huizen. Zouden we niet als regiokerken 
een vast contactpersoon per zorginstelling 
kunnen hebben? 

7. de beweging van de Groene Kerken. 
Werkgroepen vanuit verschillende kerken 
hebben elkaar gevonden. Zij organiseren 
gezamenlijk een bezinningsavond (311023) 
met Alain Verhey in de Ontmoetingskerk. 
Ook vinden de burgerlijke gemeente en de 
vele natuurorganisaties het fijn om samen 
op te trekken in de aanpak van de vele 
natuurcrises. 

In de Raad van Kerken pakken we steeds  
een van de items bij de kop. Dat is fijn. Zo  
proberen we weer nieuwe lijnen naar onze  
gezamenlijke toekomst uit te rollen.

Hartelijke groet, namens de gesprekspartners 
en vanuit de RvK, 
 ds Martin de Jong

/4

Regionaal Zoeken naar Zin
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Oecumenische Middag
Woensdag 22 november 15.00-17.00 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Iedere vierde woensdag van de maand komen wij bij elkaar in de koffiezaak 
van de kerk voor een interessant programma of een leuke activiteit.

Ineke Jansen 06-17569907 Heleen Noordermeer 06-22133837

Repair Café Doorwerth
Zaterdag 5 november 13.00-15.30 | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Waardeer het, repareer het
Op deze zaterdag kunt u kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels 
of fiets laten repareren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft 
aanwezig tijdens de reparatie en drinkt gezellig een kop koffie of thee. 

Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom.

Het Repaircafé is iedere eerste zaterdag van de maand.
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680

Op adem komen
Donderdag 16 november 10.00-13.00 uur | Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7 
Doorwerth

Kom genieten van muziek, gesprekken en gezelligheid. Na het programma 
gaan we samen aan tafel voor de lunch.

U bent weer van harte uitgenodigd op deze gezellige ochtend.

Kosten: 10 euro, op de dag contant te betalen. 

Graag uiterlijk 12 ooktober opgeven bij Siny van Pijkeren, tel. 0643900522

De volgende donderdag in 2023 is 21 December

Activiteiten november

Koffie met een Oortje
Dinsdag 14 november 10.00-11.30 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij 
elkaar on-der het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met 
elkaar te praten en er is altijd een luisterend oor. 

Vervoer Toos Snijders  026-3332700 

Bijbelkring - Ga mee… met Paulus!

Woensdag 8 november 15.00-16.30 uur (inloop vanaf 14.45 uur) 
Ontmoetingskerk, Doorwerth

Wie was Paulus? Wat weten we over zijn reizen, zijn brieven, zijn 
boodschap? We gaan het ontdekken door samen delen van zijn 
brieven te lezen en zijn voetstappen te volgen. Ga mee! 

De Bijbelkring is iedere tweede woensdag van de maand.
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Thee met Thema - film Wolvenland; de wolf, vriend of vijand
Zondag 26 november 16.00 (inloop 15.30 uur) | Opstandingskerk, Pro Personaterrein Wolfheze 

Traditiegetrouw vertonen we in de maand november een film. 
Nederland heeft te maken met een oude bekende die zich aandient als 
nieuwe indringer in onze samenleving: de wolf. 

De film Wolvenland vertelt het verhaal van zijn ontregelende effect op 
onzekere bestuurders, wolvenhaters en wolvenknuffelaars. Al polderend 
zou Nederland het wolvenprobleem op moeten lossen, maar zijn we 
daar nog toe in staat?

Er is een regio-natuurgids / wolvenkenner aanwezig om vragen te beantwoorden en samen met 
hem in gesprek te gaan.

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf 

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Zie voor een overzicht van seizoen 2023-2024 de bekende gele folder.

Adventsmeditatie - In de gloria

Vrijdag 24 november 16.00-18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur met koffie en thee) | 
Ontmoetingskerk, Doorwerth

Gloria in excelsis deo horen herders engelen zingen in de nacht dat Jezus geboren wordt.

Een lied met een boodschap van blijdschap en vrede klinkt door 
de nacht. Er valt iets te vieren. 
Zoals we ook zingen ‘lang zul je leven in de gloria’. 
We bezinnen ons op:
Wat betekent ‘ leven in de gloria’ voor mij?
Wat is mijn gloria-moment in mijn leven?

Als u zich aanmeldt, krijgt u ruim op tijd het programma toegestuurd.
Ervaring met meditatie is niet nodig.
De begeleiding is in handen van Susan Cleveringa.

Kosten: € 5,-- contant of met een tikkie
Informatie en opgave vóór 17 november: susan.cleveringa@kpnmail.nl

Leerhuis Oosterbeek 
Maandag 27 november 20.00 uur | de Vredebergkerk, Oosterbeek

Piet van Veldhuizen: “Uittocht en intocht”. 
De exodus is hét centrale thema van de Bijbel. Met Pesach wordt het gevierd. Maar de Thora 
stopt vóór de intocht. Zou het Loofhuttenfeest met de intocht verbonden zijn? Het “Hosanna, 
gezegend is hij die komt in de naam van de Eeuwige” klinkt naar intocht. Maar wat zegt het 
dan, dat dit grote feest uit de Thora niet in de christelijke kalender terecht is gekomen?

Alzheimer Café Regio Renkum
Woensdag 22 november 19.30, inloop vanaf 19.00 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth
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Bedankjes

Hartelijk bedankt voor de Hartelijk bedankt voor de 
bloemen die ik op zondag bloemen die ik op zondag 
30 september ontving uit 30 september ontving uit 
handen van Toos Snijders. handen van Toos Snijders. 
Het was een verrassing Het was een verrassing 
voor mij. Het voelde heel voor mij. Het voelde heel 
fijn! fijn! 

Groet en Dank van  Groet en Dank van  
Henk van Loenen.Henk van Loenen.

19 augustus – 27 augustus,  19 augustus – 27 augustus,  
een dankwoord uit Buren, Betuwe.een dankwoord uit Buren, Betuwe.

“Open je hart”, “Open je hart”, 

Lieve Susan, Martin en alle medewerkers die deze week Lieve Susan, Martin en alle medewerkers die deze week 
hebben mogelijk gemaakt. Bedankt, bedankt, voor deze hebben mogelijk gemaakt. Bedankt, bedankt, voor deze 
tocht langs bijzondere verhalen, orgelmuziek e.a., het tocht langs bijzondere verhalen, orgelmuziek e.a., het 
was als een warm bad waar je in terecht komt/kwam. was als een warm bad waar je in terecht komt/kwam. 
Ik heb het gevoeld het open hart waardoor bij mij mijn Ik heb het gevoeld het open hart waardoor bij mij mijn 
hart ook weer meer openging. Bijzonder was ook de hart ook weer meer openging. Bijzonder was ook de 
spirituele wandeltocht langs de Rijn waar je je zintuigen spirituele wandeltocht langs de Rijn waar je je zintuigen 
op een aparte manier moest gebruiken. Ik had dat alles op een aparte manier moest gebruiken. Ik had dat alles 
niet willen missen!! Het is aan te bevelen voor meer niet willen missen!! Het is aan te bevelen voor meer 
gemeenteleden zo’n spirituele wandeling!! gemeenteleden zo’n spirituele wandeling!! 

Liefs Henny Kuyten-Zitman.Liefs Henny Kuyten-Zitman.

Wat hebben we genoten van de prachtige en Wat hebben we genoten van de prachtige en 
gezellige zomerweek 2023. De zangkoren en gezellige zomerweek 2023. De zangkoren en 
duo’s waren geweldig en de mensen waren duo’s waren geweldig en de mensen waren 
“op dreef”. Leuk, maar ook fijn om dit mee te “op dreef”. Leuk, maar ook fijn om dit mee te 
mogen maken. Het geeft ons nieuwe energie mogen maken. Het geeft ons nieuwe energie 
voor de komende tijd.  voor de komende tijd.  
We hopen dat jullie doorgaan met dit soort We hopen dat jullie doorgaan met dit soort 
activiteiten. Nogmaals hartelijk dank, activiteiten. Nogmaals hartelijk dank, 
namens alle deelnemers. namens alle deelnemers. 

Clara en Ton uit Heelsum.Clara en Ton uit Heelsum.

Kloosterweekend 2024 In Abdij van Postel (B)
Vrijdag 12 tot Zondag 14 januari 2024 

Ook in 2024 organiseert de Oecumenische Kloostergroep, 
tegenwoordig onderdeel van de Werkgroep Vorming & Toerusting, 
een weekend.

We volgen een eigen programma, wat door de kloostergroep wordt voorbereid. Dit programma 
wordt tijdig toegestuurd.

Kosten: ± € 125,00 plus reiskosten. 

Meer informatie: Ina Roelofsen of Susan Cleveringa 

Aanmelden: inaroelofsen39@gmail.com 
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 MOSTERDZAAD
 een handjevol

 vanuit de eredienst 
 één durft te ontkiemen

 KRACHT!

 MOSTERDZAADJE
 zwarte aarde

 een puntje groen
waagt dóór te groeien 

 HOOP!

 MOSTERDZAADJE
 durf geloven

 hopen en liefhebben
 samen op weg naar

 VREDE!

De mosterdzaadjes, die ds. Grandia enkele weken geleden na de kerkdienst meegaf,
inspireerden Nanno Barbier en Elly Muurling tot de navolgende “elfjes”:

Kerstsamenzang zondag 17 december 2023
Het lijkt ver weg maar oh wat gaat de tijd snel.
We gaan weer met elkaar zingen in de kerstsamenzang:

‘Samen zingen onderweg naar het feest van kerst’

Met medewerking van:  
Het koor ‘The New Creation’ uit Ede o.l.v van Rob Biersteker.
Jan-Martin Berghuis voor de overdenking/meditatie.

Het belooft weer een mooie zangmiddag te worden, dus vergeet het 
niet en noteer 17 december alvast in uw agenda. U komt toch ook!
Tot de 17de.

Namens de voorbereidingscommissie,

Nel Maassen

VERJAARDAGSFONDS

Velen van u hebben vorig jaar weer gul gegeven aan 
het Verjaardagsfonds. Heel hartelijk dank daarvoor!
Dit keer was het totaal bedrag 1.082 euro.
Waarvan 361 euro als gift gegaan is naar Hospice de 
Zijdevlinder in Wageningen. Het resterende bedrag 
van 721 euro is besteed aan de tuin van de  
Ontmoetingskerk.
Namens het Verjaardagsfonds, Woutje en Siny 

De Wereldwinkel was zondag, 8 okt. 
aanwezig in de koffie zaal.
Toch fijn om te vermelden dat er 
voor €452,83 is verkocht !
Iedereen die hieraan bijgedragen 
heeft : HARTELIJK DANK !
 
ZWO
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Ooit, in oktober 1973, had je de Jom Kippoer-
oorlog. Zo heette die oorlog, omdat op Jom 
Kippoer, de Grote verzoendag van de Joden, 
Egypte en Syrië Israël aanvielen in een poging 
hun in 1967 door Israël bezette gebieden te 
heroveren. Er namen meer landen deel aan 
die oorlog: Marokko, Irak, Algerije, Koeweit en 
Saoedi-Arabië wilden ook wel meedoen. Een 
beetje, maar toch. 

Jom Kippoer is het belangrijkste feest in de 
Joodse traditie. Wie wil weten waarom, moet er 
maar eens de Bijbel op naslaan: Leviticus 16, het 
hele hoofdstuk. Het gaat daarin over verzoening, 
om het krijgen en schenken van vergeving. 
Vergeving vragen van God, vergeving van de 
ander. Want daar gaat alles van opademen.

Jom Kippoer is dan ook al vele eeuwen voor de 
Joden het belangrijkste feest dat er is: tijd om te 
bidden, in te keren tot God, tot zichzelf en toe 
te keren naar de ander, wat eigenlijk hetzelfde 
is. Tijd voor bevrijding van het hele leven. Een 
groots feest dus, dat je in Gods Naam nooit 
moet vergeten. Dat laatste moet u maar heel erg 
letterlijk nemen, want als je dat in Gods Naam 
vergeet, wordt alles vergeten.

Het idee was in 1973: de krijgsmacht van Israël 
zou op Jom Kippoer natuurlijk minder alert zijn 
dan gebruikelijk en kunnen wij beter onze gang 
gaan. Dat was goed bedacht, want het leek er 
lang op, dat het afgelopen was met Israël. 

Ik weet nog hoe gespannen iedereen in mijn 
omgeving afwachtte hoe die ellendige oorlog 
zou verlopen, of Israël bezwijken zou voor de 
overmacht aan vijanden aan haar poorten 
- God verhoede, werd in de kerken gebeden. 
Uitvoerig, hartstochtelijk gebeden, soms zelfs 
hartstochtelijk geroepen af en toe. 

 

En Israël bleef staande, en hoe. En iedereen 
in ons land was heel blij. Alsof er met 
terugwerkende kracht toch nog recht werd 
gedaan voor al die duizenden Joden die in de 
oorlog uit ons land waren weggesleept. Zonder 
dat in ons land veel mensen hun nek voor hen 
durfden uit te steken. En veel van degenen 
die dat wèl deden, dat met hun leven moesten 
bekopen. 

Dat is nu allemaal vijftig jaar geleden. En 
afgelopen 24 september had je weer de Jom 
Kippoer. Net als al zoveel eeuwen. Net als vijftig 
jaar geleden. En ik dacht: net alsof Israël, alsof 
eigenlijk de hele mensheid, vijftig jaar door de 
woestijn is getrokken, net als toen, net als ooit 
met Mozes, om aan te komen bij …. Ja, bij wat 
eigenlijk? 

Toen was er het beloofde land, lees ik in de 
Bijbel. En eeuwen later, vijftig jaar geleden 
nog maar, dacht ik dat ook: verzoening voor de 
wereld, vrede voor de wereld, je zult het zien. 
Maar net als in dat Beloofde Land uit de Bijbel 
bleef het als in onze tijd: bommen, granaten, 
meningen. Je kunt er de krant op naslaan, je 
hoeft er het Journaal niet eens voor aan te 
zetten. 

Maar toch, ondanks mijn moedeloze, soms zelfs 
wat hopeloze zelf, hoor ik en besef ik, dat er 
diepe, koppige, vrolijk dansende wijsheid zit in 
dat eeuwenoude feest: steeds weer is er de Grote 
Verzoendag. Opdat we nooit vergeten dat elke 
gruwelijke oorlog, al die vernietigende domheid, 
en onverschilligheid, al die wrok tussen Joden 
en Palestijnen, in Gods Naam kan verdwijnen. 
En ook al durf ik dit bijna niet te schrijven: zal 
verdwijnen, het blijft staan. Want Het Beloofde 
Land en Grote Verzoendag zijn eigenlijk 
hetzelfde. Noem het ook maar: Koninkrijk der 
hemelen. Of: de Nieuwe Hemel en de Nieuwe 
aarde, dat kan ook. 

Joden vieren Grote Verzoendag, Christenen 
vieren Pasen. Bij alle verschil: ze vieren beiden 
de Heer, onze vrolijke, hoopvolle God. 
Vraag me nou niet om dat uit te leggen, want 
dat kan ik niet. Maar wat ik heb geschreven, heb 
ik geschreven. Net als Pilatus, zo’n 2000 jaar 
geleden.
      HJN 

Columnpje
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Op een dag vragen ze aan Jezus of hij vindt dat mensen belasting moeten betalen aan de 
Romeinse bezetter. Hij vraagt of hij eens zo'n muntje mag zien, want zelf heeft hij ze niet 
op zak. Zijn gesprekspartners tasten in hun jaszakken en halen er een denarius uit. Op zo'n 
munt stond het hoofd van de keizer, met daarop een tekst die de keizer goddelijk verklaarde.

Er is in ons land een groeiende groep 'autonomen'. Zij weigeren om belasting of andere 
rekeningen te betalen. Hun huis is van hen, hun auto ook, en hun geld al helemaal. Ze 
trekken zich terug uit de samenleving, en de maatschappij bedruipt zich maar zonder hen.

Wat deze mensen niet (willen) begrijpen, is dat geld en goed niet los verkrijgbaar zijn van de 
medemens. Op je munten staat, bij wijze van spreken, nog altijd het hoofd van de keizer. Je 
geld wordt gedrukt door instanties die de hele economie bestieren. Geld bestaat alleen bij 
gratie van de afspraken en verbintenissen die je hebt met de mensen om je heen. Scheur je 
die banden los, dan riskeer je ook alle goede dingen die de samenleving te bieden heeft. 

Zo zou je Jezus' antwoord kunnen interpreteren: het hoofd van de keizer staat erop, dit geld 
is gestempeld door de overheid en door het rijk waarvan we nu eenmaal deel uitmaken; 
laat het geld dan ook maar rollen door de fiscale gangen van dat rijk. ---> Niets van wat je 
hebt, is eigenlijk echt van jou. Alles is van óns, van ons sámen: het geld, het land, en alle 
voorzieningen.

Maar Jezus introduceert een minder bekende dimensie na zijn uitspraak over de keizer: '...en 
geef aan God wat God toebehoort.'

Spreek je over God, dan spreek je van drie niveaus hoger dan de keizer. Het hele leven, 
alles wat je gewild en gedaan hebt, alles wat je denkt te hebben, wilt hebben en gehad hebt, 
behoort God toe. 

Daarmee geeft Jezus de autonomen gelijk dat de keizer niet de hoogste autoriteit zou moeten 
zijn. Maar waar zij vervolgens een individualistische conclusie willen trekken, wil Jezus dat 
ze gróter, veelomvattender en collectiever gaan denken. De keizer is geen god, maar ik ben 
dat ook niet. Wij zijn er allen voor God, en, zoals onze twee-euromunten nog altijd zeggen: 
GOD * ZIJ * MET * ONS.

        Wordt vervolgd in het Decembernummer...

Deel 3
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Lichtjestocht 2023
De Lichtjestocht, georganiseerd door de jubilerende Raad van Kerken is een groot succes  
geworden.
Onze tocht begon in de Vredebergkerk, waar we al buiten tussen de lichtjes, werden verwelkomd. 
De lichtjes liepen aaneengesloten door in de kerk, wat een heel feestelijke aanblik gaf. Het koor 
Enjoy uit Driel liet vervolgens een kwartier hun zangkunst horen, waarvan we hebben genoten. 

De Remonstrantse Kerk was ons volgende doel. De mooie kerk was buiten zowel als binnen 
prachtig verlicht en het welkom heel hartelijk. Hier trad het Klein Slavisch Koor Oosterbeek op 
met Russisch-Orthodoxe liederen en Slavische Volksmuziek.
Het riep een sfeer op van nostalgie, de muziek bekend uit mijn vroege jeugd, kippenvel.

Op voorspraak van anderen zijn we toch naar de feestelijk verlichte Bernulphuskerk gegaan, 
waar de sopraan Mies Jansen-Arends en de pianist Hans Ten Hoopen gingen optreden. 
Zij vertolkten liederen van de al heel jong beroemde muzikante en componiste Amy Beach.
De uitvoering was geweldig. De sopraan had een prachtige stem en een zeer groot stembereik. 

Als afsluiting naar onze Kerk en heel spannend hoe de versiering zal zijn.....
Jaaaa, ook overdadig veel, zelfs bijna het tuinpad rond! En, ook buiten iemand om ieder te 
verwelkomen. Dus de smile op onze gezichten mocht blijven. Nu nog een concertje van de groep 
Fenegrieck, die Folkmuziek, bluegrass, 60'er en 70'er jaren muziek gingen spelen..
Een super optreden, alleen jammer dat het niet langer duurde!

Hierna nog een gezamenlijk genieten van een hapje en een drankje na een
geweldige avond.
Dank aan alle medewerkers!

Annie Ketting.
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